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Hartelijk welkom in deze feestelijke kerkdienst. We vieren het bijzondere feest dat Christus 
van de aarde wegging om op een nieuwe manier alle gelovigen van alle tijden en plaatsen 
nabij te kunnen zijn! We wensen u een gezegende dienst!  Een bijzonder gedichtje van Coby 
Poelman- Duisterwinkel: 

Wolkend 
aan het mensenoog onttrokken 

houdt Hij zijn oog op ons 
door wolken heen 

troostend 

 
Welkom 

Psalm 47: 1,2,3 Volken wees verheugd 

Bemoediging en groet: V: "Onze hulp is in de Naam van de Here" 
  A: "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT" 
  V: "Genade is er voor u en vrede ..." 
  A: AMEN 
 
Evangelische Liedbundel 140 (Joh. de Heer) 

Kroon Hem met gouden kroon 
Het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al  
Verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing 
Van Hem, die voor mij u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheen, 
Die ’t heil voor u verwierf.  
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
Wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’ len om Gods troon, 
All’ overheid en macht, 
Zij buigend dienend zich ter neer 
Voor zulke wond’re pracht. 
 
 



Kroon Hem, de Vredevorst, 
Wiens macht eens heersen zal, 
Van pool tot pool, van zee tot zee, 
’t klinke_ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
En vrede heerst alom, 
Wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom!   
 

Gedicht: “Ik heb Hem heen zien gaan” (Egbert v.d. Scheer)  (Tonny)  

Ik begrijp het niet Hij is weggegaan 
maar zo duidelijk hoor ik Zijn stem 
ik zag Hem daar bij de engelen staan 
op wolken werd Hij ten hemel gedragen 
  
Ik hoor Hem of Hij nog naast mij staat 
mij in liefde en genade steeds wil dragen 
en mij nooit in eenzaamheid achterlaat 
Zijn aanwezigheid hoef ik slechts te vragen 
  

Hij is verrezen naar Zijn Vaders huis 
om daar voor ons een plaats te verwerven 
vergeven heeft Hij ieders aandeel in het kruis 
doet elk in Zijn Geest het Koninkrijk beërven. 
 

Lied 313: 1, 2 en 5 een rijke schat van wijsheid  

Gebed 
 
Lied 675: 1,2 Geest van hierboven, leer ons geloven  

Schriftlezingen: Efeze 4: 7-13 (Tonny) en Lukas 24: 50-52 (Christi)  

Lied 663: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten  

Meditatie 

Lied van Hans Bouma, uit: Dus ik besta (mel. Psalm 101) 

Hartgrondig mogen wij op aarde leven,  
volmondig van geluk en liefde spreken, 



God zegent ons, bevestigt ons bestaan, 
Geeft ons ruim baan. 
 
In bloei gezet door Gods barmhartigheden 
Dromen wij van een wereldwijde vrede, 
Een nieuwe aarde waar God bij ons woont 
Is onze hoop.  
 
Als vreemdelingen leven wij op aarde 
Zolang zij zich vervreemdt van Gods genade, 
Wij aarden niet waar men zich niet bekeert, 
Waar onrecht heerst. 
 
Wij mogen werken aan de grote vrede, 
Biddend en zingend, dienend en hoopgevend, 
Wij vieren Gods beloften en wij doen 
Wat Hij bedoelt.  
 
Gedicht:” Uitzien” (Jelly Verwaal) (Tonny)  

Toen Hij, hun Heer, 
was opgevaren, 
restte hen slechts 
naar boven te staren. 
De horizontale lijn 
was verbroken. 
Zijn laatste woorden 
waren gesproken. 
Ze hoefden alleen 
op de Trooster te wachten 
om te worden begiftigd 
met nieuwe krachten. 
 
Toen Hij, onze Heer, 
was opgevaren 
om met Vader en Geest 
Zijn volk te bewaren, 
bracht die drieënige 
combinatie, 
een nieuwe, intense, 
verticale relatie. 
 
Nu Hij, onze Heer, 
is opgevaren, 
bereidt Hij zich voor 



om zijn volk te vergaren. 
Misschien is het goed 
eens naar boven te staren, 
of we zijn wederkomst 
kunnen ontwaren. 
Want ééns komt Hij wéér; 
onuitspreek'lijk festijn! 
Wat een dag, 
WAT EEN DAG, ZAL DAT ZIJN ! 
 
Pastorale afkondigingen 

Gebeden 

Collecte 

Slotlied Gezang 231: 1,2,3 en 4 (staande) Wij knielen voor uw zetel neer 

Zending en Zegen 

Amen, amen, amen (van de geloofsbelijdenis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


